
We doen met elkaar buiten- en binnen spellen, geen
‘games’ ;). 
Vanaf 16 uur eten we samen een eenvoudige maaltijd.
Je mag ook zelf iets te eten of te drinken meebrengen
om samen te delen.
Iedereen (groot én klein) is van harte welkom op elke 2e
zaterdag van de maand vanaf 14 uur tot 17 uur. 

Moestuin de Gentiaan, 
De Tuinkamer, Gentiaanstraat 78

14 september, 12 oktober, 9 november, 14 december


